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 En u? 
Geeft Pasen 

jou nieuwe 
hoop?    

Reacties in 
100 woorden welkom! 

Insturen t/m 17 april naar 
lezers@kerkinzoetermeer.nl

PAGINA 3

Het getal 8 in de Bijbel

Maak de puzzel en  
stuur je oplossing in!  
Dat kan t/m 17 april naar  
lezers@kerkinzoetermeer.nl

De oplossing van de rebus 
in de maartkrant is: ‘Samen 
koekjes bakken is leuker!’  

Dit zijn de drie prijswinnaars:  
Hugo Sneep, Daniek Nieuw
stad, Marleen van Smeden. 
Deze eerste keer krijgen álle 
inzenders een leuke attentie.

De achtste dag

Meester van de Amsterdamse Dood van Maria, ‘De Opstanding’, ca. 1485-1500, olieverf op paneel, Rijksmuseum, Amsterdam 

Op dit schilderij staan verhalen weergegeven die zich  
afspelen van de dag van de opstanding tot en met de  
uitstorting van de Heilige Geest. Centraal vooraan:  
de opstanding. Jezus, gekleed in het rood en met de  
banier van de opstanding in de hand, stapt uit het graf.  
Een engel heeft de handen nog op de weggeschoven  
deksel. Vier soldaten, sommige in harnas, liggen te  
slapen, twee kijken verschrikt wat er gebeurt.

Links achter staat Jezus, nu bij een gebouwtje waarin uit 
de dood verrezen rechtvaardigen knielen. Rechts achter 
lopen drie vrouwen met elk een kruikje in de hand. Midden 
achter zit een vrouw geknield voor de vermeende tuinman.
Op de achtergrond links kijkt de kring van discipelen naar 
Jezus die opstijgt naar de hemel. Geheel rechts zitten de  
discipelen en Maria in een huis, vlammen boven het hoofd 
en bovenin vliegt een duif: Pinksteren. – Willy Tieman 

DE TIJD VAN PASEN 

Anders 
 verder 
Wie met aandacht de Stille 
Week beleeft en de weg van 
Witte Donderdag, Goede  
Vrijdag en Stille Zaterdag naar 
de Paasmorgen gaat, verandert.  
Wat brengt Pasen, die achtste  
dag van uitzicht en een nieuw 
begin, toen en nu teweeg? 
Blijft het bij de Paasjubel 
of begint er ook echt iets 
nieuws? Gaan wij anders  
verder en wordt dat hoorbaar, 
zichtbaar, voelbaar? 

Alle vier de evangelisten in het 
Nieuwe Testament vertellen na 
het lijden en sterven van Jezus 
over Zijn opstaan uit de dood. 
Alle vier beschrijven ze hoe wis
selend Jezus’ leerlingen reageren 
op zijn verschijnen. De verhalen 
zijn een aaneenschakeling van 
hevige schrik en wegvluchten, 
van ongeloof en verwarring,  
van angst en vertwijfeling. 
De vrouwen die Jezus volgden  
zijn de eersten die het horen. De 
engelen bij het graf zeggen het 
hen aan en sommige ontmoeten 
ook Jezus zelf. Ze vallen stil of 
ze gaan het direct aan de andere 
leerlingen vertellen. Ze worden 
niet geloofd of zelfs voor gek  
versleten, het is maar kletspraat. 
Maria Magdalena ziet Jezus niet in 
haar verdriet, verblind door tranen 
houdt zij Hem voor de tuinman. 
Als de twee mannen uit Emmaüs 
zich naar Jeruzalem terughaasten 
na hun herkenning van Jezus in 
het breken van het brood in hun 
huis, is daar dan toch de eerste 
blijdschap bij de andere discipe len,  
omdat ook Simon Petrus Hem 
gezien heeft. Maar de elf leer
lingen en anderen zitten nog wel 
verscholen achter dichte deuren, 
beangst en in de war na alle 
enerverende en schokkende  
gebeurtenissen.

Dan is daar Jezus. Hij verschijnt  
in hun midden en stelt hen gerust: 
‘Vrees niet, wees niet bang, Ik ben 
het, Ik ben het zelf.’ Hij wordt  
niet moe dit te herhalen, steeds  
opnieuw, al kunnen ze het van ver
bazing gewoonweg niet geloven. 
En wat doet Jezus? Alsof Hij daar 
geen erg in heeft, geeft Hij de 
angsthazen en ongelovigen een 
opdracht waarvoor ze wel in  
beweging moeten komen:  
‘Ga, vertel het aan de mensen, 
aan alle volken, trek eropuit.  

En wees niet bang, want Ik ben 
bij je, mijn vrede geef Ik jullie.’ 

‘Er staat geschreven dat de 
Messias zal lijden en sterven, 
maar dat Hij op de derde dag zal 
opstaan uit de dood, en dat in 
Zijn naam alle volken opgeroepen 
zullen worden om tot inkeer te 
komen, opdat hun zonden worden 
vergeven. Jullie zullen hiervan 
getuigenis afleggen. Ik zend jullie 
wat mijn Vader heeft beloofd.’ 

Lucas 24:46-49

Dat doet Hij meteen de eerste 
keer, dat doet Hij een week later 
als ook Tomas erbij is, dat doet 
Hij bij de ontmoeting aan het 
Meer van Galilea en Hij herhaalt 
het nog eens bij zijn opgaan naar 
de hemel. Jezus vertrouwt zijn 
opdracht niet toe aan geloofs
helden, maar aan twijfelaars en 
schrikachtigen. Aan mensen in 
wie Hij gelooft en die Hij keer op 
keer bemoedigt: ‘Ik ben met jullie, 
al de dagen, tot aan de voleinding 
van de wereld’ (Matteüs 28). 

Bijzonder is dat bij de evangelist 
Johannes Pasen en Pinksteren als 
in één adem op een en dezelfde 
dag vallen, wanneer Jezus zijn 
leerlingen uitzendt en daarbij op 
hen blaast.  

Jezus kwam in hun midden  
staan en zei: ‘Vrede zij met jullie!’ 
Na deze woorden toonde Hij hun 
zijn handen en zijn zij. De leer-
lingen waren blij omdat ze de 
Heer zagen. Nog eens zei Jezus: 
‘Vrede zij met jullie! Zoals de  
Vader Mij heeft uitgezonden,  
zo zend Ik jullie uit.’ Na deze  
woorden blies Hij over hen heen  
en zei: ‘Ontvang de heilige Geest.’ 

Johannes 20:19-22

Pasen is een climax, een euforisch 
gebeuren en de blijdschap zakt 
daarna bepaald niet in. Het is  
‘de achtste dag’, zoals de joodse  
traditie die benoemt: een ‘tijd zon
der telling, een zalige werkelijkheid, 
een tijd van vreugde die aanhoudt’. 
De kerk heeft de tijd tussen  
Pasen en Pinksteren – zeven maal 
zeven dagen en een dag – ook al 
vroeg een bijzonder accent ge
geven. De betekenis van die vijftig 
dagen wordt zichtbaar in de ker
kelijke kleuren. Het feestelijk wit 
van een nieuw begin op de Paas
morgen houdt zeven weken aan 
en kleurt naar het rood van Pink
steren, het feest van de Geest. 
Wat Jezus bezielde, wordt zo de 
bezieling van ons allemaal. 

De Vijftigdagentijd was ook een 
leerperiode: voor Jezus’ leerlingen 
tot aan zijn hemelvaart en daarna 
in de vroegchristelijke kerk voor 
de dopelingen in de Paasnacht, 
het moment waarop hun geloofs
opvoeding, de catechese, begon. 
Zo’n ‘leerperiode’ kan het nu ook 
worden, juist voor aarzelende  
gelovigen. Een tijd om stil te 
staan bij het nieuwe begin van 
‘de achtste dag’. Dat maakt dat 
je anders verder kunt gaan.

•  Redactie Kerk in Zoetermeer

Een Helper –  
naar Johannes 14:26-27

God de Vader zal jullie  
namens mij een Helper sturen.
De Heilige Geest  
zal jullie alles leren, 
alles laten begrijpen  
wat ik jullie gezegd heb.
Vrede laat ik jullie na,  
mijn eigen vrede geef ik jullie mee;
dat is een diepere vrede dan  
die de wereld te bieden heeft.
Daarom: geef het niet op!  
Verlies de moed niet!

bewerking: Rein Algera

KidZ

t/m 12 jaar
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Bel na overlijden 
079 - 343 43 03 
wij zijn 24 uur per dag 

bereikbaar!

Van Dongen 
UitvaartZorg & UitvaartCentrum

Bredewater 20a, 2715 CA Zoetermeer
079 - 343 43 03 • www.vduz.nl

UitvaartZorg & UitvaartCentrumUitvaartzorg 
met 

karakter

Kleinschalige onderneming 

met persoonlijke zorg en 

aandacht

24 uur per dag bereikbaar

Ongeacht uw verzekering

Van der Kruk Consultancy
DÉ OPLOSSING VOOR UW ADMINISTRATIE

Ing. Nettie van der Kruk
t  (06) 371 55 371
e contact@vanderkrukconsultancy.nl
i www.vanderkrukconsultancy.nl

Zoekt u iemand die uw 
administratie kan doen, 
maar kunt u deze niet 

in dienst nemen?

Vindt u uw 
administratie 

eigenlijk vervelend en 
tijdrovend werk?

Hebt u iets te 
veel financiële 
administratie 
omhanden?

• Particuliere verhuizingen • Kantoor- en bedrijfsverhuizingen  
• Nationale- en internationale verhuizingen • Verhuiswinkel
• Verwarmde en beveiligde inboedel-/archiefopslag 

Goudstraat 51 
2718 RD Zoetermeer
Telefoon: +31 (0)79-361 13 68

Professionele verhuizers 
 van huis uit.

E-mail: info@henneken.nl
Internet: www.henneken.nl

Verhuisbedrijf Henneken
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Verhuisbedrijf Henneken

•  Particuliere verhuizingen
• Kantoor- en bedrijfsverhuizingen
•  Nationale- en internationale  

verhuizingen • Verhuiswinkel
•  Verwarmde en beveiligde  

inboedel-/archiefopslag

A.M. van der Giessen-van Velzen

(079) 3 522 519
Redactie.AMG@online.nl

ZEKER VAN VAKWERK
ZEKER VAN DORP

Van Dorp – uw technisch dienstverlener
Van Dorp is specialist in technisch beheer van bestaand
vastgoed. Wij nemen u het hele proces uit handen en
denken met u mee hoe u uw pand optimaal kunt inzetten
en verduurzamen.

Als familiebedrijf hebben wij betrokken medewerkers  
met passie voor techniek. Met vakkennis en persoonlijke
aandacht realiseert Van Dorp duurzame oplossingen.  
U bent verzekerd van een gezonde leef- en werkomgeving. 
Dankzij onze landelijke overkoepeling en regionale  
aanwezigheid zijn wij altijd dichtbij. Neem contact met  
ons op via (079) 368 76 87 voor vrijblijvend advies.

vandorp.eu

Gebroeders Huurman 
een vertrouwde naam 

voor al uw bouwwensen

100 jaar vakmanschap en deskundigheid in  
nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie.

www.gebrhuurman.nl Kwaliteit Zekerheid
Service Garantie

info@photosbyleonie.nl
06-526 300 48

www.photosbyleonie.nl

info@photosbyleonie.nl
06-526 300 48

www.photosbyleonie.nl

WWW.HERBERGOUDEKERK.NL

H E R B E R G 
OUDE KERK
ZOETERMEER

Dorpsstraat 59, 2712 AD Zoetermeer
E info@herbergoudekerk.nl  M 06 8351 0287 

klassieke 
concerten 
en zaal-
verhuur 

Balthasarschans 9  
2728 EP Zoetermeer  

079 341 43 05  
info@salonazora.nl  
www.salonazora.nl

• Schoonheids behandelingen
• Duo behandelingen
• Aangesloten bij Provoet 
 en Huidprofessional
• (Diabetisch) pedicure
• Shellac CND
• Microneedling
• Diverse specialisaties

Schoonheidssalon Azora

Dankbaar vrijwilligerswerk 
wat jouw aandacht en  

nabijheid vraagt… 
Word vrijwilliger bij Elim Thuis!

Als vrijwilliger ben je van betekenis 
voor cliënten die thuis willen 

sterven. Soms is het sterven al 
heel dichtbij gekomen, soms is 

de levensverwachting nog enkele 
weken/maanden.

Wat doe je als je bij een  
cliënt op bezoek bent? 
• Een luisterend oor bieden
• Ondersteunen bij eten/ drinken
• Waken als de cliënt in de  

stervensfase is
• Ondersteunen bij lichte zorgtaken

In deze intensieve periode kun je 
mantelzorgers ruimte geven om 
even op adem te komen. Samen 

kijken we wat nodig is en ook welke 
momenten voor jou uitkomen.

Je hebt geen zorgachtergrond nodig 
en ontvangt een passende scholing 
van 3 dagdelen om met vertrouwen 
te starten met het vrijwilligerswerk.

Wil je meer weten? 
Neem gerust contact op!

Stichting Hospice Elim
Julianastraat 45B 
2751 GB Moerkapelle
079 820 0881 
info@hospice-elim.nl 
www.hospice-elim.nl

Een luisterend oor bieden
Ondersteunen bij eten/ drinken
Waken als de cliënt in de stervensfase is
Ondersteunen bij lichte zorgtaken

Wat doe je als je bij een cliënt op bezoek bent?

>
>
>
>

Als vrijwilliger ben je van betekenis voor cliënten 
die thuis willen sterven. Soms is het sterven al heel 

dichtbij gekomen, soms is de levensverwachti ng nog 
enkele weken/maanden. 

In deze intensieve periode kun je mantelzorgers 
ruimte geven om even op adem te komen. 
Samen kijken we wat nodig is en ook welke 

momenten voor jou uitkomen.

Je hebt geen zorgachtergrond nodig en ontvangt 
een passende scholing van 3 dagdelen om met 

vertrouwen te starten met het vrijwilligerswerk. 
Wil je meer weten? Neem gerust contact op!

Dankbaar vrijwilligerswerk 
wat jouw aandacht en nabijheid vraagt… 

Word vrijwilliger bij Elim Thuis!

079 820 0881
info@hospice-elim.nl
www.hospice-elim.nl

Sti chti ng Hospice Elim
Julianastraat 45B 
2751 GB Moerkapelle

Een luisterend oor bieden
Ondersteunen bij eten/ drinken
Waken als de cliënt in de stervensfase is
Ondersteunen bij lichte zorgtaken

Wat doe je als je bij een cliënt op bezoek bent?

>
>
>
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Als vrijwilliger ben je van betekenis voor cliënten 
die thuis willen sterven. Soms is het sterven al heel 

dichtbij gekomen, soms is de levensverwachti ng nog 
enkele weken/maanden. 

In deze intensieve periode kun je mantelzorgers 
ruimte geven om even op adem te komen. 
Samen kijken we wat nodig is en ook welke 

momenten voor jou uitkomen.

Je hebt geen zorgachtergrond nodig en ontvangt 
een passende scholing van 3 dagdelen om met 

vertrouwen te starten met het vrijwilligerswerk. 
Wil je meer weten? Neem gerust contact op!

Dankbaar vrijwilligerswerk 
wat jouw aandacht en nabijheid vraagt… 

Word vrijwilliger bij Elim Thuis!

079 820 0881
info@hospice-elim.nl
www.hospice-elim.nl

Sti chti ng Hospice Elim
Julianastraat 45B 
2751 GB Moerkapelle

 

BEN JIJ DE PM’ER DIE WIJ ZOEKEN?

VACATURE
ALERT

KDV / BSO / PO

Vind jij het leuk om kinderen te zien ontwikkelen en draag je hier graag aan bij?

Stuur je CV + motivatie  naar info@kovijgenweis.nl

https://www.kovijgenweis.nl/contact/vacatures.html 

Dorpsstraat 74 / 2712 AM Zoetermeer / 079-3162081

www. i ch thusboekhandel . n l
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SAMEN BELEVEN 

Paasmaaltijd met jongeren en kinderen
AAN TAFEL IN DE OUDE KERK • In de Stille Week worden er twee ‘Paasmaaltijden’ gegeten in  
de Oude Kerk Gemeente. Op woensdag gaan we met de jongeren aan tafel en op Witte  
Donderdag met de kinderen en hun ouders. Dat vindt plaats in het koor van de Oude Kerk. 

Wat heet ‘Paasmaaltijd’, als op 
deze dagen vooral het lijden en 
sterven van de Heer herdacht 
wordt en de Paasmorgen  
begonnen wordt met een fees
telijk Paasontbijt? Pascha heeft 
met uittocht uit verslavingen en 
met doortocht uit beklemmingen 
te maken. De Heer is ons daarin 
voorgegaan, en heeft ons van 
nog veel meer bevrijd. De naam 
blijft daarom passend. 

Daarna trekt de dominee zijn toga 
aan en legt uit wat Jezus gedaan 
en gezegd heeft bij zijn laatste 
maaltijd. Namelijk dat Hij zijn leer
lingen geleerd heeft zijn dood te 
gedenken met brood en met wijn. 
Er liggen matzes op tafel, de  
dominee breekt die in stukken en 
deelt die rond. Daarmee gedenken 
wij hoe Jezus gebroken werd aan 
het kruis. Dan is er de kan met 
druivensap, die uitgeschonken 

KIJK VAN DE REDACTIE‘Oh, Happy Day‘

T ien weken stond het lied in 1969 als hit in de Nederlandse Top-40 en de single,  
opgenomen door de Afro-Amerikaanse zanggroep The Edwin Hawkins Singers, werd 
wereldwijd zeven miljoen keer verkocht. ‘Oh, Happy Day’ had een enorme impact,  

ook buiten de kerken en evangelische bewegingen vond het weerklank. Het aanstekelijke 
ritme, de swingende overgave, het bevrijdende enthousiasme ...
Gefascineerd stond ik in Museum Catharijneconvent te kijken naar een 11.4 minuten (!) durende 
geluids- en beeldopname in de tentoonstelling ‘Gospel: muzikale reis van kracht en hoop’. Het 
hield niet op – en toch, ik hield het uit. Wat een spirit, wat een kracht, wat een begeestering. 

Oh happy day (Oh happy day)
When Jesus washed (When Jesus washed)
My sins away (oh happy day)

Oh happy day (Oh happy day)
He taught me how (oh, He taught me how)
To fight and pray (to fight and pray)

He taught me how to live rejoicing
Yes, He did (and live rejoicing)
Oh yeah, every day (oh happy day)

Dit gospelarrangement uit 1967 van een gezang uit de achttiende eeuw is geïnspireerd op Hande-
lingen 8:35. De apostel Filippus legt ‘Jezus en Die gekruisigd en opgestaan’ uit aan de kamerheer 
uit Ethiopië, die op weg van Jeruzalem naar huis de profetie van Jesaja leest:  
over Goede Vrijdag en Pasen. Hij wil gedoopt worden en reist verder, vol vreugde.
Bevrijd van angst en slavernij, van duister, dood en twijfel, geen schrik en geen 
verwarring meer. Het kruis is leeg, het graf is open, het is haast niet te geloven.  
Een eindeloze ‘Happy Day’. 

• Marieke (A.M.) van der Giessen-van Velzen
HOOFD/EINDREDACTEUR

Rebusbijbel
Ontdek de rode 
draad van de 
Bijbel. Vrolijk  
en kleurrijk  
doeboek over 
alle bijbel-
boeken en 
waar ze over 
gaan. Voor 8-11 jaar. Jongbloed 
Media, 2023, € 15,99 

Kind & Bijbel-site 

Nieuw platform voor ouders en op-
voeders: om kinderen van 0-15 jaar 
met de Bijbel vertrouwd te maken. 
‘Hoe kan God alles weten?’ ‘Is er 
een zwembad in de hemel?’ en een 
gouden ouder-en-kindmoment. Met 
gezinsscan en persoonlijk advies, ook 
voor kinderwerk en basisonderwijs.
W bijbelgenootschap.nl/nieuws/
kind-bijbel-site-voor-ouders-en-
opvoeders

Vijftigdagentijd
De Vijftigdagentijd is bij uitstek 
geschikt om je verlangen naar 
God te voeden. Gedreven door de 
Geest van ds. L.W. Smelt bevat 
vijftig overdenkingen. Geschikt 

als persoonlijk 
dagboekje en 
voor kringen.  
Zoetermeer: 
Boekencen-
trum, 2007,  
€ 9,45  
(tweedehands  
verkrijgbaar) 

AANRADERS
OVERVLOED EN NIEUW BEGIN

Het getal 8 in de Bijbel
ACHTERGROND • Getallen in de Bijbel kunnen vaak letterlijk opgevat worden,  
maar soms worden ze symbolisch gebruikt. Dat blijkt meestal wel uit de context. 
Vooral voor de Joden zijn er getallen met symboliek. Het getal 8 is zeker niet  
een van de belangrijkste, maar er wordt wel betekenis aan gehecht.

In het Oude Testament
Het getal 8 komt meer dan  
honderd keer voor in de Bijbel.  
De eerste keer is bij de instelling 
van de besnijdenis, in Genesis 
17:1213. Joodse jongens moeten 
op de achtste dag worden be
sneden. Je wordt daarmee direct 
bepaald bij het verbond van God 
met Abraham. Overigens blijkt dat 
de achtste dag na de geboorte voor 
een besnijdenis gunstig is, omdat 
het nabloeden dan eerder stopt.
In de Tora wordt de betekenis van 
de besnijdenis verdiept (Leviticus 
12:3 en Deuteronomium 10:16). 
Het is niet alleen een uiterlijk 
teken van het geloof, maar het 
geloof in God vraagt ook om een 
hartsingreep en die leidt vervol
gens tot goede daden.

Ook bij Noach komt het getal 8 
voor: God redde in totaal acht 
mensen op de ark, om na de 

De Paasmaaltijd bestaat uit twee 
momenten: een ‘liturgisch’ gedeelte  
en een maaltijdgedeelte. In het 
liturgische deel leggen kinderen 
één voor één voorwerpen op tafel: 
stenen, een oliekruikje, een palm
tak, een waterkan met wasbak, 
een touw en een doornenkroon. 
Bij ieder voorwerp wordt het daar
bij passende deel uit de lijdens
geschiedenis uit de Evangeliën 
voorgelezen en een lied gezongen. 

zondvloed een nieuw begin voor 
de mensheid te hebben. 
Zoals 7 het getal van de volheid 
of totaliteit is, zo is 8 het getal van 
de overmaat. Zo hebben de grote 
Joodse feesten een achtste dag, 
ten overvloede. Soekot of Loof
huttenfeest is een joods feest dat 
zeven dagen duurt. De achtste  
en grote dag van het feest wordt 
aangeduid als Slotfeest of Sjemini 
Atsèrèt.

Aäron en zijn zonen worden op 
de achtste dag als hogepriester 
en priesters van Gods ark van 
het verbond geïnstalleerd. Het 
gewaad van de hogepriester 
bestaat uit acht kledingstukken. 
De Joodse traditie vertelt dat het 
getal ‘8’ geschreven wordt als 
’twee nullen op elkaar’, wat zou 
verwijzen naar de twee werelden 
hemel en aarde die met elkaar 
zijn verzoend.

In het Nieuwe Testament
De eerste keer dat het getal 8 
wordt genoemd in het Nieuwe 
Testament, is in Lucas 2:21.  
Het eerste lijden van Jezus was 
bij zijn besnijdenis op de achtste 
dag. Het getal 8 symboliseert  
in het Nieuwe Testament de  
besnijdenis van het hart door 
Christus en het ontvangen van  
de Heilige Geest (Romeinen  
2:2829 en Kolossenzen 2:1113).

Het getal 888 wordt vaak gezien 
als het getal van Jezus Christus  
en is de tegenhanger van het getal  
van het beest: 666, genoemd in 
Openbaring 13:1718. De getals
waarde 888 als ‘symbool’ voor 
Christus is minder bekend.  
De logica achter het getal is  
afgeleid van het Griekse alfabet: 
in het Grieks kent elke letter  
volgens de gematria een  
getalswaarde. 

wordt in bekertjes. Samen vieren 
we daarmee de oneindige ver
geving van de Heer en de hoop op 
de toekomst door zijn opstanding. 
Als we dit samen gevierd hebben, 
trekt de dominee zijn toga weer 
uit en genieten we verder van een 
uitgebreide broodmaaltijd, waar 
de diakenen voor gezorgd hebben.

• ds. Kees Wesdorp

Gematria is een leer (niet alleen 
door Joden gebruikt!) waarin 
getallen in woorden en woorden 
in getallen worden omgezet. Als 
je de waarde van de letters in de 
naam Iesous optelt, krijg je 888.

De laatste keer dat het getal 8 in 
de Bijbel voorkomt, is in 1 Petrus 
3. Petrus onderstreept dat er acht 
zielen in de ark van Noach waren, 
en dat door hen een nieuw begin 
tot stand is gebracht. 

De opstanding en verschijning  
van Jezus was op de achtste dag 
na een volle sabbatsweek (Johan
nes 20:1). De achtste dag werd 
in de Vroege Kerk gezien als de 
dag zonder einde, de dag zonder 
avond. De achtste dag heeft altijd 
betrekking op iets nieuws, op de 
opstanding, op de eeuwigheid. 

• Jan Blankespoor

Meer over gematria en de naam ‘Jesous’: 
- greece.com/info/language/greek_numbers/
- bible-menorah.jimdofree.com/english/888/
Meer over ‘de achtste dag’:
- jair-bijbelstudies.nl/sabbat-feesten/de-achtste-dag 
- theologie.nl/artikelen/een-vleugje-eeuwigheid/ 

Oh, blijde dag
Toen Jezus waste
Mijn zonden wegwaste

Hij leerde me hoe
Hij leerde me zien
En vechten en bidden

Hij liet me zien
Hoe verheugd te leven
Zing het uit, zing het uit
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CONTACT

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE OUDE KERK
Predikant ds. C.H. Wesdorp •Wambahout 1, 2719 KD
T (079) 316 34 54 •E predikant@oudekerkgemeente.nl
Vrije dag dinsdag
Pastoraal contact Marja van den Boomgaard  
T 06-2251 2609 • E boomma@xs4all.nl
Scriba: Ria Kamp •T (079) 361 03 18
E scriba@oudekerkgemeente.nl

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-NOORD (ICHTHUSKERK)
Ambulant predikant ds. Marina van der Zwaag-de Haan
Werkdagen: dinsdag en donderdag
T (0172) 607 329 / 06-2369 7249 • E m.zwaaghaan@hetnet.nl 
Jongerenpastor Arianne Lodder
T 06-2324 1540 • E kerkelijkwerker@pwzn.nl
Werkdagen: maandag en dinsdag
Scriba E scriba@pwzn.nl

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-ZUID  
(DE REGENBOOG)
Predikanten ds. Jan en Els van der Wolf-Kox
Parelgrijs 56-58, 2718 NV • T (079) 8897432 
T 06-3863 6293 (Jan) • E jtvanderwolf@gmail.com  
Werkdagen: maandag t/m vrijdag
T 06-3863 6292 (Els) • E evanderwolfkox@gmail.com 
Vrije dag: woensdag en zaterdag
Scriba Frits von Meijenfeldt T 06-4042 7683
E scriba@pwzz.nl

HERVORMDE WIJKGEMEENTE OOSTERKERK
Predikant ds. Pieter Baas • Berkelstroom 47, 2721 AG
T 06-8359 9143 • E predikantoosterkerk@gmail.com
Vrije dag dinsdag- en donderdagmiddag, zaterdag
Scriba Marten Heikoop • T 06-4033 8226
E scribawijk4@gmail.com
Pastoraal werker Cocky van Dorp 
T 06-2473 5383 • E cdvandorp@hotmail.com

VRIJZINNIGE GEMEENTE ADVENTSKERK
Voorganger ds. Karl van Klaveren • T 06-1104 1992
Secretaris Marja Hofman • E secretaris@vcgz.nlDe Pelgrim • verhuisd naar:·

Kerkenbos 8 (gebouw De Oase), 2715 RP 
Pionier Gerda Griffioen • T 06-2497 5092
E gerda@depelgrimzoetermeer.nl 

W www.depelgrimzoetermeer.nl Oosterheemplein 320, 2721 ND

Missionair pionier Timo Hagendijk  
Vrije dag: woensdag • T 06-5095 4628
E pionier.oosterheem@gmail.com
W www.perron-oosterheem.nl

KERKDIENSTEN APRIL
Gemeente Zondag 2 april  

Palmpasen
Maandag   
3 april

Dinsdag  
4 april

Woensdag  
5 april

Witte   
Donderdag  
6 april 

Goede  
Vrijdag  
7 april

Stille  
Zaterdag
8 april

Zondag 9 april 
Pasen – ‘De Heer  
is opgestaan!’

Zondag 16 april 
Quasimodo geniti –  
‘Als pasgeboren kinderen’

Zondag 23 april 
Misericordia Domine –  
‘De trouw van de HEER’

Zondag 30 april 
Jubilate –  
‘Juich voor God’

WIJKGEMEENTE OUDE KERK
Oude Kerk
Dorpsstraat 59, 2712 AD  
T (079) 316 39 09 
W oudekerkgemeente.nl

 10.00 uur: 
Ds. C.H. Wesdorp

 19.30 uur:  
Ds. C.H. Wesdorp 
Passievesper  
Matthäus-Passion  
 

 20.00 uur: 
Passie-
avond 
Cantorij

 18.00 uur: 
Maaltijd-
viering 
met 
jongeren

 18.00 uur:  
Maaltijd-
viering met 
kinderen en 
ouders

 19.30 uur:  
Ds. C.H. 
Wesdorp 
Heilig  
Avondmaal

 9.45 uur:  
Ds. C.H. 
Wesdorp

 9.00 uur: 
Paasinloop 

 9.45 uur: 
Paasliederen

 10.00 uur:  
Ds. C.H. Wesdorp

 18.30 uur:  
Ds. C.H. Wesdorp  
Choral Evensong

 10.00 uur:  
Ds. C.H. Wesdorp  
Afscheid  
cantor-organist 

 10.00 uur:  
Ds. L. den 
Breejen  
Delft

WIJKGEMEENTE  
ZOETERMEER-ZUID
De Regenboog  
Nathaliegang 263, 2719 CR   
T (079) 362 87 03 • W pwzz.nl

 10.00 uur: 
Ds. Els van der 
Wolf-Kox

 19.00 uur: 
 Ds. Els van 
der Wolf-Kox 
Maaltijd van 
de Heer

 19.00 uur:
 Ds. Jan van 

der Wolf 
Oecumeni-
sche dienst

 19.00 uur: 
Ds. Jan van 
der Wolf 
Paaswake

 10.00 uur: 
Ds. Jan en Els 
van der Wolf

 10.00 uur: 
Ds. Marjan Zebregs

 10.00 uur: 
Ds. Ari van Buuren

 10.00 uur: 
Ds. Jan van der 
Wolf

WIJKGEMEENTE  
OOSTERKERK
Oosterkerk  
Oosterheemplein 320, 2721 ND  
T (079) 593 78 08 
W oosterkerkzm.nl

 10.00 uur:  
Ds. P. Baas

 17.00 uur: 
Prop. W.  
Koelewijn 
Leusden

 19.30 uur: 
Vesper

 19.30 uur: 
Vesper

 19.30 uur: 
Vesper

 19.30 uur: 
Heilig  
Avondmaal

 19.30 uur: 
Ds. P. Baas

 19.30 uur: 
Vesper met 
Worship

 10.00 uur:  
Ds. P. Baas

 17.00 uur:  
Theo Vreug-
denhil  
Hart4U-dienst 

 10.00 uur:  
Ds. B.E. Weerd  
Papendrecht 

 17.00 uur:  
Ds. P. Baas

 10.00 uur:  
Ds. P. Baas  
Heilige Doop

 17.00 uur:  
Ds. R. Saly  
Amsterdam 

 10.00 uur: 
Ds. G.J. Mantel 
Woudenberg

 17.00 uur: 
Ds. J.W.  
Sparreboom  
Nieuwerkerk a/d 
IJssel  

WIJKGEMEENTE  
ZOETERMEER-NOORD
Ichthuskerk  
Parkdreef 258, 2724 EZ  
T (079) 341 36 20  
W pwzn.nl

 10.00 uur: 
Mw.ds. M.van 
der Zwaag-Haan 
Ter Aar

 19.30 uur: 
Hilbert 
van Essen 
Vesper

 19.30 uur: 
Wieger 
Visser 
Vesper

 19.30 uur: 
Ronald 
Karsdorp 
Vesper

 19.30 uur: 
Ds. A. 
Sterrenburg 
Voorburg 

Heilig  
Avondmaal

 19.30 uur: 
Ds. A. 
Sterrenburg 
Voorburg

 22.00 uur: 
Mw. A. 
Lodder 
Zwijndrecht

Paaswake 
 10.00 uur: 

Mw. A. Lodder 
Zwijndrecht 

Paasdienst

 10.00 uur: 
Mw.ds. C.A.  
Schoonenberg-Lems 
Pijnacker

 12.00 uur: 
Mw. A. Lodder 
Zwijndrecht 

 10.00 uur: 
Mw. ds. P. van der 
Burg 
Zoetermeer

 10.00 uur: 
Ds. N. de Lange 
Nieuwendijk

ADVENTSKERKGEMEENTE
Adventskerk  
Julianalaan 3, 2712 CB
T (079) 316 61 76 • W vcgz.nl

 19.30 uur: 
Dhr. Toon 
Vessies 
Avondmaal

 10.30 uur:  
Da. M. van 
Zoest

 10.30 uur:  
Ds. Karl  
van Klaveren

COLOFON
Kerk in Zoetermeer is een uitgave van 
de Protestantse Gemeente Zoetermeer. 
Deze krant verschijnt tien keer per jaar.

7e jaargang | nummer 4 | april 2023

Redactie 
Jan Blanke spoor, Marjolijn van der  
Haven-Verweij, Hanneke Lam, Helma 
Nieuwstad, Willy Tieman, Joke Westerhof

Hoofd- en eindredactie  
Marieke van der Giessen-van Velzen
E redactie@kerkinzoetermeer.nl
W kerkinzoetermeer.nl

Ontwerp en vormgeving Jessica Monker

Druk Opmeer Drukkerij bv, Den Haag

Medewerkers aan dit nummer  
Rein Algera, Hans van der Bilt, Mieke Brak, 
Jaap van der Giessen, Peter van Holten (strip), 
Hans van Oort, Theo Poot (cartoon en puzzel),   
Nelleke Tak, Willem Vermeulen, Arie Vooijs 
(kerkmuziek), Leonie Vreeswijk-Feith  
(fotografie), Kees Wesdorp

Bezorging 
Buytenwegh/De Leyens, Noordhove,  
Seghwaert, Oosterheem: Bert de Jong
T (079) 346 00 54 / 06 44 55 01 49
Rokkeveen: Fam. J.C. Jol • T (079) 362 06 03
Meerzicht: dhr. P. v/d Broek • T (079) 321 43 91
Dorp, Driemanspolder, Palenstein, Stadshart: 
Mw. A. Maas • T (079) 316 63 73

Vrijwillige bijdrage 
Jaarlijks wordt aan lezers een vrijwillige 
bijdrage gevraagd, richtprijs € 22, over te 
maken naar NL15 RABO 0373 7337 04  
t.n.v. Protestantse Gemeente Zoetermeer  
Kerkblad. Elke gift is welkom. Hartelijk dank. 

Kerkelijk Bureau 
U kunt op dinsdag- en vrijdagochtend van 
09.30-11.30 uur terecht op het Kerkelijk 
Bureau. Of bellen met T (079) 316 82 56.   
E kerkbureau@pgzoetermeer.nl of  
T 06-1236 5054 (Gerda) 
Frans Halsstraat 3, 2712 JS 
W www.pgzoetermeer.nl 

Abonnement of losse nummers?  
E info@kerkinzoetermeer.nl • T (079) 3 522 519

Kopij mei-juninummer
Kopij over 1 mei t/m 30 juni kunt u insturen 

tussen woensdag 5 en 12 april. Let op: voor 

twee maanden! Het dubbelnummer mei-juni 

zal verschijnen op woensdag 26 april en wordt 

uiterlijk zaterdag 29 april bezorgd. 

Ook adverteren?
Bekijk onze advertentietarieven en neem 
contact op over de mogelijkheden! 
E advertenties@kerkinzoetermeer.nl 
W kerkinzoetermeer.nl

PERRONMEETINGS
Oosterkerk (Bovenzaal) Oosterheemplein 320, 2721 ND
W www.perron-oosterheem.nl/perronmeeting

Datum Tijd Spreker

zondag 2 april 10.00 uur Timo Hagendijk

zondag 9 april 10.00 uur Timo Hagendijk

zondag 16 april 10.00 uur Gerben Bremmer

zondag 23 april 10.00 uur Carla Veldhuis

zondag 30 april 10.00 uur Timo Hagendijk

WEEKSLUITINGEN
WelThuis De Morgenster Nassaulaan 11, 2712 AT • T (079) 316 48 88

Datum Tijd Voorganger

vrijdag 7 april 15.30 uur mw. Marja van den Boomgaard Goede Vrijdag

vrijdag 14 april 15.30 uur drs. Engel Leune

vrijdag 21 april 15.30 uur ds. Jan Molenaar

vrijdag 28 april 15.30 uur gv. Wilma van Hengel

vrijdag 5 mei 15.30 uur ds. Kees Wesdorp

UITGELICHT
Zie voor de uitgebreide Agenda 
kerkinzoetermeer.nl/agenda en 
kerkinzoetermeer.nl/gaandeweg 

OVERIGE DIENSTEN & VIERINGEN

KERK & DIENST

Vivaldi • Brechtzijde 45, 2725 NR • Maandelijkse dienst

Zaterdag 8 april 10.30 uur Mw. W. van Hengel Zoetermeer Paasdienst

Ons Honk Halte 2717 • Carry van Brug gen hove 27, 2717 XT
Maandelijkse dienst voor doven

Zondag 9 april 10.00 uur Hendrik Stevens Woerden

ONDER WOORDEN

Schenk mij het vertrouwen
dat er een moment zal zijn
zoals die ochtend: Pasen.

Nieuw begin van leven
aan dood en verdriet voorbij.

Geef mij het geloof
dat ik kracht zal vinden
om me van het duister af te keren;
moed om op te staan en te gaan
het licht van de nieuwe dag 
tegemoet.

Werner Pieterse

Uit: ‘U die voor mij uitgaat’
Protestantse Kerk, 2021
Ook in: Veertigdagenkalender 2023

Bezoek voor actuele informatie over kerkdiensten en activiteiten de websites van de wijkgemeenten, de website PGZOETERMEER.NL en onze website KERKINZOETERMEER.NL

OUDE KERK
Passieavond met Cantorij
 Jezus’ lijden aanbiddend  

overdenken. 
 4 april, 20.00 uur, Dorpsstraat 59

Leerhuis ‘Augustinus  
over Psalm 84’
 24 april, 20.00 uur,  

ds. Kees Wesdorp

DE REGENBOOG
Kruiswegmeditatie
 Bij een kruiswoord van Jezus.

 3 april, 9.30 uur Oase / 19.30 
uur Regenboog 

Geloven en je kleinkind
 Gespreksavond voor grootouders 

‘met gunfactor’.
 26 april, 20.00 uur  

E evanderwolfkox@gmail.com

(G)een blad voor de mond
 Gesprek over actuele  

krantenberichten. 
 27 april, 20.00 uur  

E ton.verheijke@live.nl

OOSTERKERK 
Vespers in Stille Week 
 Op Stille Zaterdag met Worship. 

 2 t/m 8 april, 19.30 uur,  
Oosterheemplein 320

Vrouwen -
 Ontmoetings ochtend
 Bijbelstudie rondom  

‘Ontmoetingen met Jezus’.
 20 april, 10.00 uur  

E cdvandorp@hotmail.com 

Groene Senioren
 ‘Het verstoorde leven’ van Etty 

Hillesum met ds. Wim de Bruin.
 3 mei, 14.00 uur  

E nico.geleijnse@gmail.com

ADVENTSKERK
Creatief psalmen lezen
 Workshop bijbelse poëzie.

 17 april, 19.30 uur  
T 06-1104 1992

‘The Story of God’
 Over wonderen en verwondering. 

 21 april, 20.00 uur 
 T 06-1104 1992
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VIEREN & VORMEN

16 APRIL

Choral Evensong in Oude Kerk
MUZIKALE AVONDDIENST • Zondag 16 april is er weer 
een Choral Evensong in de Oude Kerk, een viering 
met Engelse koormuziek. Er is medewerking van 
Projectkoor Oude Kerk, cantor-organist Ronald de 
Jong, organist Aarnoud de Groen uit Den Haag en 
liturg ds. Kees Wesdorp en het thema is ‘Vrede zij met jullie’.  

Deze Evensong is de laatste  
onder leiding van cantororganist 
Ronald de Jong, hij gaat in mei 
met pensioen. De afgelopen tien 
jaar heeft Ronald de Jong met 
toewijding en enthousiasme het 
Projectkoor geleid. Van het uit
zoeken van muziek en het werven 
van solisten en musici tot het  
leiden van koorrepetities en uit
voeringen. Zangers en de werk
groep Muzikale avonddiensten 
hebben veel waardering voor  
de muzikaliteit en de inzet van 
Ronald als dirigent. 

De meeste projecten zijn  
kort durend: drie vrijdagavonden  
oefenen, de generale op zondag
middag en dan de uitvoering.  
Vaak is de ervaring van zangers  
en juist ook van bezoekers dat in de 
kerkdienst alles op zijn plaats valt, 
in het geheel van liederen, lezingen 
en gebeden. Bezoekers en koor
leden gaan dan opgetogen, geraakt 
of bemoedigd weer naar huis! 
We zijn blij en dankbaar dat  
Ronald met de koorzang van het 
Projectkoor Oude Kerk een waar
devolle bijdrage heeft geleverd 
aan mooie en verrijkende eredien
sten, tot eer van God. Dankjewel, 
Ronald, Soli Deo Gloria!
De muzikale avonddiensten gaan 
door; daar zoeken we voorlopig 
gastdirigenten voor. 
Van harte welkom in de Oude 
Kerk op zondag 16 april, 18.30 
uur, Dorpsstraat 59. 

• Jaap van der Giessen

WERKGROEP MUZIKALE  

AVONDDIENSTEN OUDE KERK

Zoek de ‘paaseieren’ op het kerkplein!

Het hele Paasweekend, van Goede Vrijdag 7 april t/m 
Tweede Paasdag 10 april, liggen er stenen paaseieren  
verstopt op het kerkplein rondom de Oude Kerk in het 
Dorp. De elf eieren vormen bij elkaar een zin!  
Kun jij ze allemaal vinden en de zin maken? 
 Kijk ook op www.oudekerkgemeente.nl/ paasactie – daar vind je uitleg 

en een mooie video ‘Pasen: Feest van Leven!’

TIJD VAN VREUGDE

De vijftig dagen
ACHTERGROND • Het is opmerkelijk dat de Vijftigdagentijd niet zo bekend is als 
de Veertigdagentijd. Zelfs Google heeft er niet van gehoord. Toch is het 
vanaf de Vroege Kerk een belangrijke periode, een tijd van vreugde. 

De mensen baden staand in 
plaats van knielend en er mocht 
niet gevast worden. Voor de  
Vijftigdagentijd volgden de vroege 
christenen een joods voorbeeld. 
De oorsprong daarvan en de  
opdracht ervoor staat in Leviticus 
23:1517, waar de feestdagen 
worden ingesteld. 

Vanaf die dag na de sabbat,  
vanaf de dag dat de schoof 
omhoog geheven is, moeten  
zeven volle weken worden  
afgeteld, tot de dag na de  
zevende sabbat. Vijftig dagen 
moeten jullie aftellen, en dan 
moeten jullie de Heer een graan-
offer aanbieden uit de nieuwe  
tarweoogst. Jullie moeten dan 
uit je woonplaats brood mee-
nemen om het voor de Heer om-
hoog te heffen: twee broden van 
twee tiende efa tarwebloem,  
met zuurdesem gebakken, als 
gave voor de Heer uit de eerste  
opbrengst van de nieuwe oogst.

Op de dag dat Jezus opstond –  
de zondag na de eerste gewone 
sabbat van het Pesachfeest – werd 
in Israël het Eerstelingenfeest ge
vierd, het begin van de oogsttijd. 
De eerste schoof van de gerste
oogst werd omhooggehouden  
en heen en weer bewogen als  
‘beweegoffer’ aan Jahweh. 
Daarna begint het tellen van de 
vijftig dagen volgens de zoge
noemde omertelling, naar het  
Hebreeuwse woord voor ‘graan
korrel’. Orthodoxe Joden zingen 
trouw iedere avond Psalm 67, dat 
7 verzen en 49 Hebreeuwse woor
den bevat, tot aan de vijftigste dag. 
Dat is de dag van het Weken feest, 
Sjavoeot, het feest van de eerste 
tarweoogst. Opnieuw wordt er 
een beweegoffer aangeboden, 
bestaand uit twee met zuurdeeg 
gebakken broden. 

Voltooiing en verbond
In het moderne Israël worden 
tijdens de viering van Sjavoeot 

Palmpaasstokken en 
Kliederkerk in De Oase
Op zaterdag 1 april om 13.30 
uur zijn alle kinderen in de basis
schoolleeftijd met hun (groot)
ouders welkom om een Palmpaas
stok te komen versieren. Daarna 
is er vanaf 15.30 uur weer Klieder
kerk: samen ontdekken, vieren en 
eten. En het heeft met het feest 
van Pasen te maken! 
 1 april, 13.30 uur, De Oase,  

Kerkenbos 8 E gerdavooijs@gmail.com

Palmpaasstokken 
per paardentram 

Op Palmzondag 2 april om 10.00 
uur kunnen kinderen in de Ichthus
kerk een palmpaasstok maken. 
Daarna brengen ze die naar het 
LangeLand Ziekenhuis om ze daar 
te geven aan iemand die ziek is.  
Ze gaan er naartoe met de paar
dentram van Manege Hanemaaijer 
– een bijzondere traditie! 
 2 april, 10.00 uur, Ichthuskerk, Park-

dreef 258 E marga.verbeek@gmail.com

 

 

Choral Evensong 
 
16 april 2023 | 18.30 uur 
 
Viering met Engelse 
koormuziek 

Naar Psalm 84 

Vogelbode 

Die morgen werd ze wakker als na een slechte droom.  
Vandaag moesten er lastige knopen worden doorgehakt. Maar hoe? 
Ze had er al weken over had nagedacht, maar wat was goed? 

Rillend in haar kamerjas liep ze naar de keuken en zette de waterkoker aan. 
Ze verlangde naar de troost van thee. Even je handen warmen aan het glas en 
dan een paar slokken morgenmoed voor deze dag. Het water kookte gelukkig 
vlug en ze schonk het over een zakje van haar favoriete kruidenthee uit.  
De geur deed goed. Ze sloot haar ogen en snoof aan wat opdampte uit  
het langzaam kleurend water. 

Toen ze haar ogen weer opendeed zag ze uit het raam een vogel bij het nest 
in haar achtertuin. Net toen die het takje uit zijn snavel kunstig bij het nestje 
ingevlochten had, raakte een straal van de vroege morgenzon hem even aan. 
Ze zag dat de vogel zijn vleugels wat spreidde en zich liet warmen, zoals zij 
zelf dat aan het hete theeglas deed. 
Het ontroerde haar. Ineens schoot haar te binnen: had ze daar laatst niet  
een lied over gezongen, in de kerk waar ze af en toe wel kwam? Iets over  
een mus, een zwaluw, een nest, het huis van God? Dat ging ook over warmte.  
En over vertrouwen, als ze het zich goed herinnerde. Dat beeld had haar bij  
het zingen toen ook echt geraakt ... 

De zon verdween weer achter de wolken. De vogel vloog weg en ging met 
nieuwe energie op takjesjacht. Maar de warmte bleef. Het voelde alsof die 
van haar handen naar haar hart getrokken was. Ze glimlachte in zichzelf.  
Een vogel als bode die Geestkracht bracht voor steile hellingen van de dag. 
Een groet met vertrouwen waarmee haar morgen opnieuw begon. 

• Rein Algera

Beeldboek ‘Al het goede’

 W oudekerkgemeente.nl voor pdf van de liturgie en ook de link naar de  
beeld uitzending. Zie ‘Tien jaar Projectkoor Oude Kerk’, maartkrant pagina 7;  
en ‘Afscheid van een cantor-organist, in deze aprilkrant pagina 7;  
ook te lezen via W kerkinzoetermeer.nl

de naam Pinksteren vandaan.  
De Septuaginta-schrijvers  
gebruikten het woord pentakosta 
ook om het Jubeljaar aan te ge-
ven, een heilig jaar dat volgens de 
joodse wet na zeven sabbatcycli 
gevierd moet worden en dat in het 
teken staat van verzoening en het 
kwijtschelden van schulden.

‘Eerstelingen’
Dag 1 van de bovengenoemde 
omertelling verwijst naar de 
opstanding van Jezus. Hij is als 
eerste uit de dood teruggekeerd 
en wordt daarom ook ‘Eersteling’ 
genoemd (1 Korintiërs 15:2023). 
Als dag 50 dan is aangebroken en 
het in Jeruzalem overvol is, omdat 
de eerste tarwe in processie wordt 
binnengevoerd, beginnen de  
volgelingen van Jezus enthousiast 
in vreemde talen te spreken. Later 
noemen ze niet alleen hun Leer
meester, maar ook zichzelf ‘eerste
lingen’, de eersten van de oogst 
en voorlopers van een nieuwe tijd. 

twee elementen gecombineerd. 
Als eerste herdenkt men de  
geschiedenis van het Joodse volk 
op weg naar het Beloofde Land. 
Eén van de Hebreeuwse namen 
van het Wekenfeest is Atsèrèt, 
dat ‘voltooiing of afsluiting’ 
betekent. De voltooiing van de 
uittocht uit Egypte wordt gevierd. 
Op de vijftigste dag sloot God 
met Israël zijn verbond op de 
berg Sinaï en gaf Hij zijn volk  
de Tora als wegwijzer. 
Maar ook is er aandacht voor de 
actuele stand van zaken aan de 
agrarische kant van het feest.  
Bloemencorso’s en landbouwfees
ten worden georganiseerd, synago
gen opgetuigd met fruit, bloemen 
en takken en soms worden zelfs 
Torarollen versierd met rozen.

Het oude Wekenfeest wordt  
door de vertalers van het Nieuwe  
Testament in het Grieks, de  
Septuaginta, met Pentakosta  
(= vijftig) aangeduid. Daar komt 

In het artikel ‘Het getal 8 in de 
Bijbel’ in dit nummer van Kerk in 
Zoetermeer wordt gezegd dat de 
achtste dag verwijst naar een dag 
zonder einde, naar iets nieuws. 
Zo verwijst de vijftigste dag van 
de omertelling naar de vervulling 
van zeven maal zeven dagen en 
ook naar iets nieuws: de uitstor
ting van de Heilige Geest. 
Pinksterfeest en Wekenfeest vallen 
allebei zeven weken na Pasen en 
beide feesten herdenken een ont
moeting tussen hemel en aarde. 
Mozes ontving de Tien Geboden en 
de vrienden van Jezus de Heilige 
Geest. Daarin mogen wij delen, 
ontelbaar maal vijftig dagen lang.

• Hanneke Lam

IIlustratie: Nelleke Tak,  
‘Van Pesach tot Pinksteren’
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DE PELGRIM 

Gebouw De Oase, Kerkenbos 8 in de wijk Meerzicht
Pionier: Gerda Griffioen T 06-2497 5092 W depelgrimzoetermeer.nl 

 Ochtendgebed:  ma t/m do, 7.30-8.00 uur, De Oase
 Ontbijt:  ma t/m do, 8.00-8.45 uur, basisschool 
  De Regenboog, Kerkenbos 12
 Emmaüswandeling:  elke vrijdag, 10.30-12.00 uur, Balijhoeve, Kurkhout 100

Pelgrimviering
 Je geloof delen, met elkaar in  

gesprek en met de Ander. Welkom.
 16 april, 9.00-10.00 uur, De Oase 

E info@depelgrimzoetermeer.nl

Langeafstandswandeling
 Aansluitend aan de Pelgrimsviering, 

zo’n 20 tot 25 kilometer. Neem eten 
 en drinken mee voor onderweg. 

 16 april, vertrek vanaf De Oase, 
Kerkenbos 8; € 10 T 06-2497 5092

Taizéviering
 Elke vierde zondag: oecumenisch 

en meditatief uur met liederen, 
gebeden en stilte. Let op: de  
vieringen zijn voortaan in De Oase. 
 23 april, 19.30-21.00 uur,  

De Oase, Kerkenbos 8  
E matthe.vermeulen@planet.nl

Crea-middag
 18 april, 13.30 uur, De Oase;  

€ 5; T 06-2497 5092

Pelgrimage naar Slangenburg
Pelgrimerend onderweg naar een bijzondere bestemming: pioniersplek  
Spoorzoeken Slangenburg in Doetinchem. Van 18 t/m 21 mei is er een kans 
om dingen in je leven weer op een rijtje te krijgen of om de zin in je leven te 
(her)ontdekken. In vier dagen lopen (max. 25 km/dag) of fietsen (max. 60 km) 
naar Slangenburg. Start vanaf Oosterbeek. Onderweg doen we pelgrimsplaat-
sen aan en worden we pelgrim door stil te staan bij de spiritualiteit van de 
dag. Iedereen, gelovig of niet, is van harte uitgenodigd op deze verdiepende 
tocht. Slaapplaatsen worden geregeld bij bevriende gemeenten en parochies. 
• Op dinsdag 4 april om 19.30 uur is er een informatie- en voorbereidings-
moment in De Oase, Kerkenbos 8. Welkom! 
 18 t/m 21 mei; vertrekplaats Zoetermeer; € 135 (bijdrage mag geen  

beletsel zijn om mee te doen); max. 25 deelnemers 

Paasprogramma in De Pelgrim
In de Paaspelgrimage maken we in verkorte en geconcentreerde vorm de 
tocht van ons leven, een reis van verlangen: afscheid nemen en vertrekken, 
de moedeloosheid en de inspiratie, de crises en hoogtepunten. Is er ook een 
aankomst? Ja, maar de reis gaat daarna ook weer verder, maar anders!

• Witte Donderdag 6 april
22.00 uur: meditatieve viering met 
daarna een korte wake tot 24.00 uur: 
‘Blijf bij Mij en waak hier met Mij.’ 
• Stille Zaterdag 8 april
21.00 uur: Meditatieve paaswake

• Goede Vrijdag 7 april
15.00 uur: Kruisweg – staties gemaakt 
door Ellen Vermeulen 19.30 uur:  
Kruisviering rondom Lucasevangelie
• Pasen 9 april
9.00 uur: Paasviering

Nieuw: Ontmoetingsmaaltijd
Voorafgaand aan een vergadering van het Uitvoeringsteam wordt er een  
Ontmoetingsmaaltijd georganiseerd. We beginnen om 18.00 uur en iedereen 
die zich betrokken voelt bij De Pelgrim is van harte welkom. Graag opgeven. 
 17 april, 18.00-19.30 uur, Voorhof in De Oase; opgeven  

E info@depelgrimzoetermeer.nl of T 06-2497 5092

Alle vaste contactgegevens en adressen vindt u op pagina 4 van deze krant.  Bel of mail of kijk op de aangegeven websites voor actuele informatie. De KiZ-agenda op kerkinzoetermeer.nl houdt alles actueel. 

Oude Kerk
 Elke dinsdag, 19.15-19.45 uur.

 consistorie E leenmanf@xs4all.nl
Oosterkerk

Woe 12 en 26 april, 19.00-19.55 uur. 
 E rodenburg.jeanneanna@gmail.com

Ichthuskerk
Maandelijks op dinsdagavond 20.00 
uur. Voor kerk, stad en samenleving. 
 T 079-341 69 87 E koosje-l@live.nl

Gebed vervolgde christenen 
 Elke laatste zaterdag van 10.00-

10.30 uur op het Dobbe-eiland. 
 E roelie.vanderlinden@gmail.com

GEBEDSMOMENTEN

KERK & STAD

Open Oosterkerk
Elke di 13.00-16.00 uur. 
 E p.j.van.daalen@casema.nl

Open Ichthuskerk
Elke wo 10.00-12.00 uur.
 E mail@antonvandijken.nl

Open Oude Kerk
Elke vr 14.00-15.30 uur.  
 E jokevanderkrukkrop 

@gmail.com

Open Lichtzijde
Elke ma en do  
14.00-15.30 uur. 
 Broekwegzijde 196  

W lichtbakenzoetermeer.nl/openkerk
Open Kompas
Elke di 10.00-12.00 uur
 Piet Heinplein  

T 06-1322 5946

OPEN KERK

INLOOP OPEN ICHTHUS
Aan tafel op 
Witte Donderdag 
Sobere maaltijd op 6 april 
om 17.30 uur. Voor soep wordt  
gezorgd, zelf graag soepkom, lepel 
en brood meenemen. Aansluitend 
kunnen we naar de vesperviering 
van Witte Donderdag om 19.30 uur.
 E secretariaat@openichthus.nl

Schrijfcafé 
Een verrassende en gezellige acti-
viteit in de U2-ruimte, 20.00-21.30 
uur. De volgende schrijfcafés zijn op 
donderdagavond 20 april en 25 mei. 
 W schrijfcafé.nl; opgeven niet nodig

Koffieochtend
Elke woensdagmorgen tussen 10.00 
en 12.00 uur voor buurtbewoners en 
gemeenteleden. Er is altijd een van 
de pastores aanwezig.

PERRON OOSTERHEEM 

Bij het opheffen met ingang van april 2023 van Perron 1 is de 
naam voor de locatie Oosterkerk nu weer: Perron Oosterheem. 
Buurtpastor: Timo Hagendijk T 06-5095 4628  
E pionier.oosterheem@gmail.com W perronoosterheem.nl

Elke maandag  10.00-12.00 uur:  inloop Fitte Fifties 
Elke dinsdag  13.00-16.00 uur:  Open Kerk
Elke woensdag  12.00-13.00 uur:  Perronlunch 
Elke donderdag  16.00-18.00 uur:  Inloop 55+
Elke vrijdag  10.00-11.00 uur  Wandelclub 55+

Perronmeetings 
 Elke zondagmorgen om 10.00 uur in zaal 

4 van de Oosterkerk, neem de zij-ingang. 
 zie website en pagina 4 van deze krant 

Breiclub
 Elke twee weken op maandag in de  

ontmoetingsruimte van de Oosterkerk. 
 3 en 17 april, 14.00-16.00 uur;  

bijdrage € 1; E tanniejorna@gmail.com

Ontmoetingslunches
 elke woensdag, 12.30 uur; 

€ 5; opgeven bij Fred  
Cammeraat T 06-2304 4470

Creaclub 55+
 Iedereen die van knutselen 

houdt is van harte welkom. 
 elke donderdag,  

14.00-16.00 uur

Kinderkleding- en  
speelgoedbeurs 
Kom naar de kinderkleding- en 
speelgoedbeurs op zaterdag  
1 april! Er is ook koffie met  
lekkers erbij en de opbrengst  
is bestemd voor het Perronwerk. 
Welkom van 9.00-12.00 uur in de 
Oosterkerk, Oosterheemplein 320. 

KINDERKLEDING
SPEELGOED BEURS

0 1
04
2 3

MOOIE tweedehands 

kinderkleding en 

speelgoed voor 

leuke prijsjes 

en voor een 

goed doel!

zaterdag

activiteiten

lekkernijen IN 

HET EETCAFÉ

Kleedjesmarkt voor 

kinderen. Meedoen? 

Meld je voor 18 maart 

aan via de mail.

09.00 tot 12.00 uur

Lever je kleding en speelgoed 

uiterlijk 29 maart in bij de Oosterkerk 

of Peuterspeelzaal BijMarij (elke 

ochtend: Willem Alexanderplantsoen 1)

OOSTERKERK

OOSTERHEEMPLEIN 320

ZOETERMEER

PERRONOOSTERHEEM.NL

kinderkledingbeursperron@gmail.com

 middagpauzedienst voorganger muzikale begeleiding
 31 maart Marga Schipper Aad Baak
 7 april Wil Bettenhaussen Jan van Vliet
 14 april Ab de Raad  Geert Stauttener
 21 april Petra Vossegat Frank van de Beld
 28 april                            maaltijd

INLOOPHUIS ROKKEVEEN
Elke vrijdag in De Regenboog van 10.00-13.00 uur
Middagpauzedienst van 11.30-12.00 uur
Elke vierde vrijdag maaltijd om 12.00 uur (week voorafgaand opgeven)

 Nathaliegang 263 T (079) 361 33 65 E wil.bettenhaussen@gmail.com

M ANNELIESBOUWHUIS.NL
06 - 537 574 97

Business organizer 
die helpt bij:

Time-management en mailmanagement
Gebruik Microsoft 365  

(Outlook, Teams, OneDrive, enz.) 
Digitale vaardigheid

 THEMATISCHE KOOKWORKSHOPS ADVIES AAN PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN GEZELLIG  (LEREN) KOKEN MET FAMILIE EN VRIENDEN KOOKDEMO OP LOCATIE

Cooking for Life staat voor 
een gezonde, plantaardige  
en duurzame keuken.  
Dit betekent dat ik met de seizoenen  
en met producten overwegend uit onze  
klimaatzone kook. Verbazingwekkend hoe groot  
de invloed van voeding op onze gezondheid is. 
Wil je het zelf ervaren? 
Bekijk mijn aanbod en meld je aan!

 Meer info op   WWW.COOKINGFORLIFE.NL

Advertentie

Advertentie

G
E

T
E

K
E

N
D

Van vrijdag 9 juni 22.00 uur tot 
zaterdagmorgen 6.00 uur wordt de 

interkerkelijke Nacht van Gebed voor  
de vervolgde kerk wereldwijd gehouden. 

Nu is de tijd om samen te bidden! 

Locatie: Oosterkerk, Oosterheemplein 320 
graag aanmelden 

E p.j.van.daalen@casema.nl
meer informatie 

W opendoors.nl/nacht

INLOOP DE HERBERG 
OUDE KERK
Elke dinsdag van 10.00-12.00 uur 
in De Herberg naast de Oude Kerk, 
Dorpsstraat 59. Welkom!
 T 06-2009 2729  

E loes.landlust@ziggo.nl 
 W oudekerkgemeente.nl

 alles in De Oase, Kerkenbos 8
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KERK       MUZIEK

CULTURELE AGENDA
Alle culturele activiteiten met toelichting staan ook op www.kerkinzoetermeer.nl

KERK CULTUREEL

Maar dan ... barst het uit!

In de kerkelijke liturgie zijn en het Kyrie en het Gloria  
onlos makelijk met elkaar verbonden. In het Kyriegebed  
leggen we de nood van de wereld voor God neer en 

bidden om ontferming. Wij vragen God om met ons mee de 
nood van de wereld te voelen, om zich die aan te trekken. 
Hierbij spreken we de woorden: ‘Heer, ontferm U’. 
Om meteen een misverstand weg te nemen: we noemen 
geen namen van mensen, maar benoemen de grote  
wereldproblemen zoals oorlogen, rampen, hongersnoden. 
Het noemen van namen en concrete situaties doen we 
tijdens de voorbeden. Dan spreken we de woorden uit: 
‘Heer, verhoor ons.’

Na het Kyriegebed hoort abrupt het Gloria te klinken:  
‘Eer zij God in de hoge.’ Zonder enige toelichting of  
nadere aankondiging. Het is bewust een wereld van  
verschil. Geen zachte overgang, maar een harde knip.  
Van ‘Zum Tode betrübt’ naar ‘Himmelhoch jauchzend’.

Parafraserend op woorden van dominee-dichter André 
Troost: juist door de diepte van het Kyrie kunnen we bij 
het Gloria stijgen naar de hoogte. Door de overgang  
tussen het Kyrie en het Gloria te verzachten zouden we 
ook de brandstof weghalen om bij het Gloria boven  
onszelf uit te kunnen stijgen, om God alle lof en eer te 
geven die aan Hem toekomt.

Er zijn twee perioden waarin het Gloria in de viering 
verstomt: in de Adventstijd en in de Lijdens- of Veertig-
dagentijd. Dan houden we even onze adem in. De span-
ning bouwt op, het duister lijkt te winnen. Maar dan. 
Ineens is het feest en barst de gemeente uit in de lofzang. 
Niet alleen tijdens het Gloria, maar in de hele 
dienst. God overwint het kwaad. Met Kerst 
bij de geboorte van het Christuskind.  
Met Pasen bij Zijn opstanding uit de dood.

• Arie Vooijs

Carillonconcert 
12.00-13.00 uur, vanaf toren Oude Kerk

• 1 APRIL Passiemuziek 
Johan van Oeveren speelt werken van Bach en Buxtehude: koralen bewerkt 
voor beiaard, onder andere ‘Jesu meine Freude’ en ‘Daar gaat een Lam’. 

Lunchpauzeconcerten Oude Kerk
elke woensdag 12.45-13.15 uur W herbergoudekerk.nl  
 5 april Thea Riesebos – orgel, Maud Sauer – althobo 
 12 april  Ronald de Jong – orgel en vleugel
 19 april Roel Praas – vleugel  
 26 april  Regina Ederveen – harp  

PALMZONDAG 2 APRIL
Passievesper ‘Matthäus-Passion, gesproken en gezongen’ 
Op zondagavond 2 april is er in de Oude Kerk een muzikale 
avonddienst in de vorm van een vesper: ‘Matthäus-Passion, 
gesproken en gezongen’. Oratoriumvereniging Cantate Deo 
onder leiding van dirigent Marco Kalkman zingt met leden en 
projectleden alle koralen en enkele andere koordelen uit de 
indrukwekkende Matthäus-Passion van J.S. Bach. Deze wor-
den afgewisseld met het lezen van het lijdensevangelie uit 
Matteüs 26 en 27. De lectoren zijn ds. Kees Wesdorp (evan-
gelist tevens liturg), Jan Peter Leenman (stem van Jezus) 
en Margreet van der Velden-Both (overige stemmen). Het 
koor wordt muzikaal begeleid door organist Ronald de Jong, 
celliste Ellen Lisa van Woerden en violiste Mirna Baak. De vesper begint om 
19.30 uur en de kerk is open om 19.00 uur; na afloop is er een collecte. 
 let op: 19.30 uur, Oude Kerk, Dorpsstraat 59 W oudekerkgemeente.nl 

ook voor liturgie en beelduitzending

5 APRIL 
Passieconcert met Vrouwenensemble Vox Clara 
Op woensdagavond in de Stille Week is er traditiegetrouw een Passie concert 
met gratis entree in de serie Regenboogconcerten. Hiervoor is Vrouwen-
ensemble Vox Clara uit Voorschoten onder leiding van Maria Rosenmöller 
uitgenodigd. Op het programma staat de ‘Missa popularis’ van Marten Jansson, 
afgewisseld met delen uit ‘The girl from Aleppo’ van Cecilia McDowell. 
 5 april, 20.15 uur, De Regenboog, Nathaliegang 258; toegang gratis  

(geen consumptie, wel collecte) W regenboogmuziek.nl  

Na-de-Lunchconcert Oosterkerk
Op dinsdag 11 april is het thema ‘Met jong talent kom je verder!’, waarbij  
jonge musici zich zullen presenteren. Vanaf 13.00 uur is iedereen welkom. 
 11 april, 13.00 uur, Oosterheemplein 320

22 APRIL
Afscheidsconcert Ronald de Jong
Op zaterdag 22 april om 14.00 uur speelt Ronald de Jong een afscheids-
concert. Hij gaat met pensioen als cantor-organist en hij zet zich ook al jaren-
lang in voor onder meer de wekelijkse Lunchpauzeconcerten. Er is ook een 
expositie van zijn beeldende kunst (zie onder) en na afloop is er een receptie. 
Voor concert en receptie graag aanmelden via het reserveringsformulier op de 
websites oudekerkgemeente.nl en herbergoudekerk.nl. 
 22 april, 14.00, Oude Kerk, Dorpsstraat 59; aanmelden en reserveren

22 APRIL t/m 13 MEI
Expositie Ronald de Jong
Vanaf zaterdag 22 april t/m zaterdag 13 mei exposeert Ronald 
de Jong, naast musicus ook beeldend kunstenaar, schilderijen  
en digital art in de Oude Kerk van Zoetermeer. Kleurrijke 
abstract- figuratieve kunst met een organische beeldtaal, waar-
bij christelijke thema’s vaak centraal staan. Te bezichtigen op: 

woensdagen 13.15-14.00 uur (Lunchpauzeconcerten)
vrijdagen 14.00-15.30 uur (Open Kerk-middagen) 
zaterdagen 13.00-16.00 uur

 (op 22 april alleen via reservering, zie boven Afscheidsconcert) t/m 13 mei, 
Oude Kerk, Dorpsstraat 59 W herbergouderkerk.nl

AFSCHEID VAN EEN CANTOR-ORGANIST

‘Muziek moet mensen 
pakken en meenemen’
INTERVIEW • Na ruim dertig jaar neemt Ronald de Jong eind april afscheid als cantor-organist van 
de Oude Kerk in dienst van de Protestantse Gemeente Zoetermeer. Zaterdag 22 april is er een 
feestelijk afscheidsconcert met receptie, op zondagmorgen 23 april volgt het ‘liturgische’  
afscheid. Kerk in Zoetermeer blikt met hem terug en vooruit. 

Jarenlang werkte Ronald de Jong 
zes avonden per week. Lesgeven,  
repetities met de cantorij en  
diverse koren, het geven van 
concerten. ’s Zondags de kerk
diensten spelen, die in de vooraf
gaande week natuurlijk moesten 
worden voorbereid en daarnaast 
overdag nog het werken bij het 
Centrum voor Kunst en Cultuur 
(CKC), het (in)studeren en voor
bereiden van nieuwe muziek en 
de activiteiten voor de Stichting 
Concerten Oude Kerk Zoetermeer.

Er komt heel veel 
kijken bij het spelen 

van kerkdiensten

Tijdens de coronatijd merkte  
Ronald dat het toch wel prettig 
was om ’s avonds thuis te zijn. 
Tijd om iets nieuws te beginnen. 
Een van de dingen die hij zal mis
sen zijn de kerkdiensten. Ronald 
is nog absoluut niet uitgespeeld, 
wel merkt hij dat alles wat er bij 
het spelen van kerkdiensten komt 
kijken zwaarder gaat wegen. 
Veel mensen beseffen niet dat er 
rondom de kerkdiensten ontzet
tend veel gebeurt. Het is belangrijk 
dat er overleg is tussen de voor
ganger en de organist over wat er 
in de dienst moet gebeuren. Elkaar 
bevragen op bepaalde keuzes. 
Overleg of de juiste keuzes zijn  
gemaakt. Zo houd je elkaar scherp.

Natuur en vrijheid
Ronald houdt van fietsen,  
wandelen, de natuur en vrijheid. 
‘Ik zou net zoals Swiebertje door 
het land heen kunnen trekken’, 
zegt hij. Hoe gaat een week in 
het leven van de gepensioneerde 
Ronald eruit zien?
Op zondagen naar de Lutherse 
Kerk en de Kloosterkerk in Den 
Haag, de Hooglandse Kerk in  
Leiden of de SintJan in Gouda om 
te ervaren hoe collegaorganisten 

de diensten begeleiden. Musea 
bezoeken. Lange fietstochten  
maken. Hier en in de omgeving 
van Ermelo, waar zijn stacaravan 
staat. Ook tijd voor het maken van 
muziek, componeren en schilderen.  
En natuurlijk is er tijd voor vrouw, 
kinderen en kleinkinderen.

Ritmiek en kruidigheid
Naast muziek is Ronald ook bezig 
met beeldende kunst. Muziek en 
beeldende kunst hebben eigenlijk 
altijd een speciale plek in zijn 
leven gehad. Op weg naar zijn 
orgellessen vroeger in de Grote 
Kerk in Den Haag kon hij het  
niet laten om in de verschillende 
galerieën in de buurt te kijken naar 
de schilderijen die daar hingen. 
Zowel in de muziek als in de beel
dende kunst gaat het Ronald om 
het scheppen of herscheppen.  
Hij heeft een eigen vrije stijl  
ontwikkeld. Zowel de beeldende 
kunst als de muziek van hem  
bevatten een zekere ritmiek en 
kruidigheid. Muziek moet mensen 
pakken en meenemen, en dat 
geldt ook voor beeld.

Het gaat om scheppen 
of herscheppen, 

in een eigen vrije stijl

Gelukkig stopt Ronald niet met 
musiceren. ’s Avonds thuis 
heerlijk muziek van Byrd en tijd
genoten spelen op zijn spinet. 
Soms een concert geven. En een 
kerkdienst spelen, ook dat blijft 
hij nog doen. 
Op de vraag of hij nu een kerk
musicus of een organist was, 
antwoordt hij: ‘Uiteraard ben ik 
een kerkmusicus, maar óók een 
musicus in een kerkgebouw.  
Ik speel niet alleen kerkmuziek, 
maar ook muziek die geen  
kerkelijke achtergrond heeft.’

• Arie Vooijs

Kunst in De Regenboog
In de Veertigdagentijd tot de Paasmorgen hangt er in De Regenboog een 
bijzonder kunstwerk van de Zoetermeerse kunstenaar Reny Smit, uitgevoerd 
in acryl op linnen. 

De onderzoekende mens in al zijn facetten, 
midden in het leven, vreugde en verdriet, 
overpeinzend hoe het gaat, 
in de wereld en in ons eigen leven.
Welke plek nemen wij daar in? — Reny Smit 

Ook voor de periode tot aan het Pinksterfeest zullen wij weer een kunstwerk 
lenen. Omdat het ons kan helpen de wereld om ons heen met andere ogen 
te aanschouwen. • Jeannette Vriend 

WERKGROEP VIEREN ZOETERMEER-ZUID

 
Chr. Zang- en Oratoriumvereniging 

Canta te Deo  

JJoohh..  SSeebb..  BBaacchh  
  

 
 
COV Cantate Deo 
Marco Kalkman dirigent 
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PERSPECTIEF

Hoop ondanks allesUITGELEZEN

In deze zevende jaargang 2023 van ‘Kerk in Zoetermeer’  
wordt in de Perspectief- rubriek steeds een bijbeltekst 
belicht, vaak gekozen uit het leesrooster van Taizé  
‘Elke dag de Bijbel open’. 

LEESROOSTER

Elke dag de Bijbel open
Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé  
gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan. Het hele leesrooster 
voor deze maand kunt u downloaden van www.kerkinzoetermeer.nl

DIENEN & DELEN

Het boekmotto ‘Tikwa lamrot hakol’ (‘Hoop  
ondanks alles’) vat samen wat rabbijn Awraham 
Soetendorp bezielt. Journaliste Annemiek Leclair 

vroeg hem: ‘Hoe ging u als rabbijn om met de nasleep van 
de oorlog? Waar putte u uit?’ Soetendorp antwoordt  
openhartig door zijn eigen levensverhaal te vertellen. 
Zijn ouders en hij overleefden de oorlog op verschillende 
onderduikadressen en behoorden zo tot ‘de rest die terug-
kwam’. Verschillende keren komt zijn eigen onderduik-
verhaal terug: als drie maanden oude baby vond hij twee 
jaar lang een gastvrij onderdak bij zijn onderduikouders. 
Soetendorp vertelt mild hoe de generatie voor hem en zijn 
eigen generatie overlevers werden en bleven. Dat gold 
ook voor de leden van de Haagse synagoge, waar hij van 
1968 tot 2008 rabbijn was. Velen hadden geen woorden 
voor hun ervaringen en zo werd Soetendorp woordvoerder 
ervan. Vaak kan hij niet meer doen dan nabij zijn.
Soetendorp leeft met teksten van de Talmoed en Joodse 
denkers, met gedichten en chassidische verhalen. Hij laat 
zien hoe je met een verhaal ervoor zorgt dat wie eerst vol 
argwaan en zelfs vijandschap luistert, toch gesprekspartner 

kan worden. Zo zijn verhalen bronnen van inspiratie,  
maar ook richtingwijzers naar een begaanbare weg samen. 
Naast zijn werk als rabbijn zette Soetendorp zich voort-
durend in voor de interreligieuze dialoog. Ook streed hij 
jarenlang voor Russische Joden en dissidenten. Wat betreft 
het conflict van Israeli’s en Palestijnen blijft hij hoop houden 
en vindt dat de rechten van beiden moeten zegevieren. 
Dit jaar wordt Soetendorp tachtig. Dat brengt hem bij 
het verhaal van het levenseinde van Mozes. Hij mag het 
beloofde land niet binnen en vraagt God of hij het mag 
zien. Ook voor Soetendorp komt het levenseinde dichterbij 
en de messiaanse tijd is in zijn tijd niet 
gekomen. Toch is zijn laatste zin vol 
hoop: ‘Ik ben ervan overtuigd dat we 
erin zullen slagen om van deze wereld 
een paradijs te maken.’ 

• Joke Westerhof

ZON. 9 APRIL Matteüs 28:1-10 - PASEN
Bij het graf van Jezus zei de engel tot de  
vrouwen: Wees niet bang, ik weet dat 
jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is 
niet hier, Hij is immers opgestaan, zoals Hij 
gezegd heeft.

MA. 10 APRIL Romeinen 8:1-11
Hij die Christus Jezus uit de dood heeft  
opgewekt, zal ook u die sterfelijk bent,  
levend maken door zijn Geest, die in u leeft.

DI. 11 APRIL Jeremia 14:8-9
Jeremia bad: U bent onze hoop, Heer. 
U bent toch in ons midden, wij behoren  
u toch toe?

WO. 12 APRIL Habakuk 2:1-4
Ik ga op mijn wachtpost staan en kijk uit 
om te zien wat de Heer mij zal zeggen.  
Dit was het antwoord van de Heer: ‘De 
rechtvaardige zal leven door zijn trouw.’

DO. 13 APRIL Sefanja 3:14-18a
Uit het boek van de profeet Sefanja: Je God 
zal in je midden zijn. Hij zal vol blijdschap 
zijn, in zijn liefde zal Hij over je jubelen.

VR. 14 APRIL 1 Johannes 3:16-20
Christus heeft zijn leven voor ons gegeven. 
Daarom horen ook wij ons leven te geven 
voor onze broeders en zusters.

ZA. 15 APRIL Efeziërs 4:1-13
Christus is afgedaald in de diepte.  
Hij is opgestaan om alles met zijn  
aanwezigheid te vullen.

ZON. 16 APRIL Johannes 20:19-31
Een week na de opstanding waren de leer-
lingen samen, Jezus kwam in hun midden 
staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei Hij, en 
daarna richtte Hij zich tot Tomas: ‘Leg je 
vingers hier en kijk naar mijn handen, en 

leg je hand in mijn zij. Wees niet langer 
ongelovig, maar geloof.’

MA. 17 APRIL 1 Petrus 1:3-9
In zijn grote barmhartigheid heeft God ons  
opnieuw geboren doen worden door de  
opstanding van Jezus Christus uit de dood, 
waardoor wij leven in hoop.

DI. 18 APRIL Matteüs 7:24-27
Jezus zegt: Wie mijn woorden hoort en  
ernaar handelt, kan vergeleken worden 
met een verstandig man, die zijn huis 
bouwde op een rots.

WO. 19 APRIL 1 Johannes 2:29 – 3:2 
Johannes schreef: U weet dat God  
rechtvaardig is, en u moet daarom wel 
inzien dat ieder die rechtvaardig leeft uit 
God geboren is.

DO. 20 APRIL Efeziërs 2:14-18
Christus kwam vrede verkondigen aan 
u die ver weg was en vrede aan hen die 
dichtbij waren: dankzij Hem hebben wij 
allen door één Geest toegang tot de Vader.

VR. 21 APRIL Kolossenzen 2:6-15
Paulus schreef: U was dood door uw  
zonden, maar God heeft u samen met 
Christus levend gemaakt toen Hij ons al 
onze zonden kwijtschold.

ZA. 22 APRIL Efeziërs 5:14-20
Laat de Geest u vervullen. Zing en jubel  
met heel uw hart voor de Heer.

ZON. 23 APRIL Lucas 24:13-35
Toen de leerlingen uit Emmaüs de  
opgestane Jezus herkend hadden, zeiden 
ze tegen elkaar: Brandde ons hart niet  
toen Hij onderweg met ons sprak en de  
Schriften voor ons ontsloot?

Pasen: hoop op leven en een nieuw begin 
Bij het graf van Jezus zei de engel tot de vrouwen: 

Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. 
Hij is niet hier, Hij is immers opgestaan, zoals Hij gezegd heeft.

Matteüs 28:5-6

Onderstaand verhaal van Toon Tellegen ‘Van de rups en de vlinder’ 
heb ik gelezen aan het eind van een belangrijke kerkenraadsver-
gadering van de protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Noord 

(Ichthus kerk). Voor die vergadering plaats kon vinden was geduld, geloof, hoop 
en liefde nodig, om open te kunnen staan voor nieuw leven, de angst voorbij. 
Dat heeft alles met Pasen te maken. Zoals de engel tegen de vrouwen bij het 
graf zei: ‘Wees niet bang’, zo zegt het lieveheersbeestje dat tegen de rups.

Er zat een rups langs de weg. En hij zat heel erg stil. Hij zei niemand gedag. 
Zo kenden de dieren hem helemaal niet. Normaal was rups altijd degene die 
HALLO schreeuwde nog voordat je hem had gezien. Hé wat is er rups, zei 
sprinkhaan, HÉ WAT IS ER, riep hij, GEEF EENS ANTWOORD! Maar rups bleef 
zitten, stil, en zei nog steeds niks. Kun je niet opstaan rups, zei mier. Wacht 
maar, ik help je wel even. En hij stak zijn handen onder rups zijn armen en 
hees hem overeind. Maar op zijn eigen benen staan, dat deed rups niet. Mier 
liet hem maar weer zakken, en zo zat hij daar weer stil, en zei niks, die rups. 
Ook het duwen van de tor, en het kietelen van de meikever, en het blazen  
van de krekel, en het smeken van de bij, en het spugen van de vlieg, en het 
schelden van de duizendpoot, hielp helemaal niks. Toen kwam het lieveheers-
beestje voorbij. Eerst keek hij maar eens goed. Hij zei niks en hij deed niks. 
Hij ging alleen maar zitten. Naast rups. Langs de weg. Zo zat hij daar een dag. 
En een nacht. En nog een dag. En na drie dagen hoorde hij zachtjes kraken. 
Dat was de rups… die open ging. Aha, zei het lieveheersbeestje. Ik wist wel 
dat je het in je had. Toe maar… wees niet bang. En in het licht van de eerste 
zonnestralen sloeg de vlinder zijn vleugels uit.

• ds. Marina van der Zwaag

AMBULANT PREDIKANT ZOETERMEER-NOORD (ICHTHUSKERK)

Awraham Soetendorp en Annemiek Leclair,
‘Levenslessen van een rabbijn’, 2023,  

Amsterdam: Uitgeverij Balans, € 15

VRIJWILLIGER OP HOSPITAALSCHIP ‘GLOBAL MERCY’ 

GEROEPEN om te DIENEN
Erik Jan Beerlage had nog nooit van Mercy Ships gehoord, tot hij hun brochure in handen 
kreeg. Hij las over een hospitaalschip dat mensen in nood helpt. Hij las over de inzet die  
mensen vrijwillig geven om iets positiefs bij te dragen in de wereld die op zoveel plekken in 
brand staat en waar zoveel onrecht is. ‘Ja, vraag je je dan af: ga ik ook een steentje bijdragen?’ 

Zoiets is geen gering besluit, maar 
hij zette de stap. Na vijftien jaar in 
de luchtvaartindustrie gooit Erik 
Jan Beerlage in augustus 2022 het 
roer om. Hoeveel plezier hij ook in 
zijn werk had, hij was toe aan een 
totaal andere uitdaging. In septem
ber vorig jaar werd hij vrijwilliger 
op het gloednieuwe hospitaalschip 
‘Global Mercy’. Het schip is naar 
Senegal gevaren en op 14 februari 
dit jaar in Dakar aangekomen.

Net een klein dorp 
De eerste vijf maanden heeft  
Erik Jan gewerkt in het hospitality 
team als gastheer voor nieuwe 
vrijwilligers. Het merendeel van de 
bemanning bestaat uit vrijwilligers 
die een paar weken tot een paar 
jaren op het schip werken. Het 
schip kan 600 mensen huisvesten, 
waaronder 30 gezinnen. Er is zelfs 
een school aan boord. Het schip is 
net een klein dorp. 
Inmiddels werkt hij als facilitator 
in de Low Care Unit (LCU) van het 
hospitaal, samen met twee andere 
facilitators, een teamleider en tien 
man day crew vanuit Senegal. 

Met dit team wordt de afdeling de 
komende maanden 24/7 bemand. 
In de LCU zijn vier afdelingen met 
zo’n 65 bedden voor patiënten die 
langere tijd hulp nodig hebben na 
een operatie. 

Mijlpaal 
Erik Jan helpt bij praktische zaken, 
zoals patiënten naar hun afspraken  
brengen, eten verzorgen, schoon
maken en ook er zíjn voor de 
patiënt. Op 5 maart 2023 is een 
belangrijke mijlpaal bereikt: de  
eerste patiënt heeft een succesvolle  
operatie gehad. Amandou, zo heet 
hij, heeft verdraaide benen en kreeg 
daarom een orthopedische operatie.  
Hij zal nog enige tijd revalideren in 
de LCU, is de verwachting.  

Wonen én werken 
Werken op een hospitaalschip is 
toch echt anders dan een baan in 
een ziekenhuis op de wal. Er wordt 
ingezet op acht uur achter elkaar 
werken, maar twaalf uur is geen 
uitzondering. Omdat hij gewend 
was alleen te zijn, is wonen in een 
community aan boord een hele  

omschakeling. Het is wonen én 
werken op het schip, dus is er ook 
vrije tijd. ‘Voor ik aan het werk ga, 
ga ik hardlopen en natuurlijk verken 
ik de stad Dakar. Ik hoop ook meer 
van het achterland te ontdekken.’ 

Wat is Mercy Ships voor jou?
‘De God van liefde in actie,  
waarbij niets onmogelijk is.’

En voor ons als ‘stuurlui aan wal’? 
‘Wat ik mooi vind is dat de organi
satie bestaat uit een crew van vrij
willigers uit meer dan 44 landen!  
Er is kans voor iedereen om als 
vrijwilliger bij te dragen. Maar 
past dit niet bij jou, dan is Mercy 
Ships een waardevol goed doel. 
Concrete hulp aan mensen die 
het hard nodig hebben en het  
anders niet krijgen. Je kunt ook 
mij sponsoren om op deze manier 
te helpen dit werk te blijven doen.’

 Meer weten?
 youtube.com/shorts/tyHEAr6lNAc 
 youtube.com/watch?v=BNQtLc8cEpE 
 mercyships.nl/bemanning

• Marjolijn van der Haven-Verweij


